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‘Doe dit en Gij zult leven’. Dit is een uitspraak die in de bijbel steeds verbonden is met
aanwijzingen rondom de Thora. In Deuteronomium 4:1 staat het heel duidelijk: ‘Nu dan, o
Israél, hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en
opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat de Here, de God uwer vaderen, u geven
zal.’

Als Israél, zo leert de bijbel ons, zich niet aan de inzettingen en verordeningen houdt dan
raakt het zijn land kwijt of wordt eruit verdreven. Uit diezelfde bijbel leren wij, dat als wij
ons niet aan de inzettingen en verordeningen houden die de God, die zich in die verhalen laat
kennen, aan mensen geeft, wij ons land kwijt raken en niet zullen leven. Land kwijt raken en
niet-leven kan op allerlei manieren worden uitgelegd. Wat voor ons geldt, geldt ook voor
Israél van vandaag. Onderzoek wat de inzettingen en verordeningen inhouden, leef ernaar en
anders vergaat het je slecht.

Yael Oren, een Joods-Israélische vrouw die ik onlangs interviewde en die opkomt voor
gevangen Palestijnse vrouwen, drukt het zo uit: ‘Is het Joodse volk zo bijzonder? Zo anders
dan andere mensen? De Joden zelf gebruiken hun religie als excuus voor hun geweld. Als een
kind op school last heeft van zijn geweten omdat ons volk de Palestijnen slecht behandelt,
wordt er verwezen naar het verhaal van Jozua die opdracht had van God om het volk dat in
het aan de Joden beloofde land woont, uit te roeien. De Joden gebruiken deze religieuze
verhalen om de nationale gevoelens aan te wakkeren en daarmee de uitroeiing van de
Palestijnen te rechtvaardigen.’

Was Mozes zo onduidelijk?



